
UITLEG VAN DE

TENIETDOENERS
VAN DE ISLAM

door de Imam, de Hervormer, Shaykh al-Islām

Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb
uitleg door edele Shaykh dr.

Muḥammad Amān al-Jāmī

Al-Hikmah 
Publicaties



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 1444 AH / 2022 Al-Hikmah Publicaties 

 

Titel: Uitleg van het boek: De Tenietdoeners van de Islam  

(gebaseerd op de audiolessen die te vinden zijn op YouTube) 

Auteur brontekst: Imam Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb 

Uitgelegd door: Shaykh Muḥammad Amān al-Jāmī 

Vertaald door: Al-Mutūn al-ʿIlmiyyah 

Opmaak en controle: Beheer al-Hikmah.nl 

 

www.al-hikmah.nl | info@al-hikmah.nl 



2 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

 

INLEIDING AUTEUR ........................... 3 

DE EERSTE TENIETDOENER ............ 6 

DE TWEEDE TENIETDOENER ........ 13 

DE DERDE TENIETDOENER ........... 15 

DE VIERDE TENIETDOENER .......... 18 

DE VIJFDE TENIETDOENER ............ 22 

DE ZESDE TENIETDOENER ............ 25 

DE ZEVENDE TENIETDOENER ....... 28 

DE ACHTSTE TENIETDOENER ....... 32 

DE NEGENDE TENIETDOENER ...... 36 

DE TIENDE TENIETDOENER .......... 40 

 
 

 



3 

 

INLEIDING AUTEUR 
 

﷽ 
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 

De nieuwe titel voor deze les is Nawāqiḍ al-Islām (De Tenietdoeners 

van de Islam). Wellicht zal deze titel vreemd klinken voor 

sommige mensen en wellicht zal het voor sommige mensen de 

eerste keer zijn dat zij dit horen.  En dit (de titel) is slechts een 

afwisseling van de (gebruikelijke) benamingen en niet iets nieuws. 

De tenietdoeners van de Islam, de kwesties die de geleerden in 

Fiqh van alle Madhāhib (wetscholen) benoemen aan het einde van 

de boeken in Fiqh, (zoals:) het hoofdstuk van afvalligheid in de 

Islam of redenen voor afvalligheid in de Islam. Deze redenen die 

de geleerden hebben samengesteld, er is geen boek van onder de 

boeken van de Madhāhib die niet aan het einde van een reeks, de 

redenen voor afvalligheid of het hoofdstuk van afvalligheid heeft 

benoemd. Deze redenen zijn wat sommige onder de hedendaagse 

geleerden noemen, zij noemen het; ‘Nawāqiḍ al-Islām’ (De 

Tenietdoeners van de Islam), omdat deze titel de aandacht trekt. Als 

wij de zaken kennen die de Wuḍūʾ1 verbreken en het kennen van 

datgene wat de Wuḍūʾ ongeldig maakt, is een kwestie waarover 

geen twijfel is, want iemand die niet weet wat de Wuḍūʾ ongeldig 

maakt kan misschien bidden terwijl hij zijn Wuḍūʾ verbroken 

 
1 De kleine rituele wassing. 
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heeft. Dus het kennen van wat de Wuḍūʾ ongeldig maakt, is één 

van de belangrijkste zaken (om te weten) voor degenen die bidden. 

En de moslims bidden allemaal. 

De tenietdoeners van de Islam zijn belangrijker (om te 

kennen) dan de tenietdoeners van de Wuḍūʾ, want degene waarvan 

zijn Islam is tenietgedaan, hij heeft geen (geaccepteerde) daden. 

Geen enkel daad zal van hem geaccepteerd worden. Het is daarom 

noodzakelijk de tenietdoeners van de Islam te kennen en de 

werkelijkheid van deze tenietdoeners (te kennen). En deze 

(tenietdoeners) alsook het begrip ervan terug te koppelen aan het 

Boek van Allah en de Sunnah. Vervolgens zoek jij hulp bij Allah 

om er niet in te vervallen. 

 

ARABISCHE TEKST 

ةُ نَوَاقِض  اعْلَمْ أَنَّ نَوَاقِضَ الِإسْلََمِ عَشَََ

VERTALING 

Weet dat de tenietdoeners van de Islam tien zijn. [1] 

 

UITLEG 

[1] De schrijver  zegt: ‘Weet dat de tenietdoeners van de 

Islam tien zijn.’ 

 

Vanuit waar is deze exclusiviteit en aantal afgeleid? (Afgeleid) door 

middel van deductie en redenering en inductie (van de Qur’ān en 
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Sunnah). (Wat is) de betekenis van Istiqrāʾ? Als wij de tekstuele 

bewijzen van de Qur’ān en Sunnah onderzoeken (verzamelen) om 

de tenietdoeners van de Islam te achterhalen, dan (concluderen 

wij) dat het beperkt is tot dit aantal (tien). Ondanks (sommige) 

die het uitbreiden (tot een groter aantal) blijft het (aantal) beperkt 

tot deze (tien). En wie van de studenten van kennis eigen 

onderzoek wilt doen (door bewijzen te verzamelen), het is aan hem 

om te streven (het te onderzoeken), om (dit onderwerp) zelf te 

begrijpen en geen Muqallid (blindelings volger) is.  

Dus als eerst dienen wij deze tenietdoeners te begrijpen en te 

bestuderen. En wat betreft het aantal (tenietdoeners), dan is het 

aan de student van kennis om terug te keren naar de boeken waar 

hij normaal gesproken naar terug refereert die betrekking hebben 

op de uitleg van de Qurʾān en de wetenschappen van de Qurʾān en 

Sunnah, totdat hij er zeker van is dat het (aantal) klopt. Het is 

niet aan iemand om zich te haasten. Sommigen haasten zich als ze 

iets nieuws horen wat zij niet kennen, (dan) verwerpen zij het. Als 

hij iets hoort over de verplichtingen van het gebed of de 

voorwaarden van het gebed of de pilaren van het gebed, dan zegt 

hij: ‘Hoe komen jullie aan deze onderverdeling?’ Hoe komen de 

geleerden aan deze onderverdeling? Het antwoord is uit de kennis 

(die zij bezitten) en studie en onderzoek met bewijzen. Leer en 

studeer, begin je daden niet met kritiek (oordelen wat correct of 

incorrect is). Kritiek is na (het opdoen van) kennis. Kennis gaat 

voor het spreken en het verrichten van daden.  
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DE EERSTE TENIETDOENER 
 

ARABISCHE TEKST 

كُ فِِ عِبَادَةِ اللهِ، قَالَ تَعَالََ:   ْ لُ : الشَر كَ  {الأوََّ ن يشَُۡۡ
َ

َ لََ يَغۡفِرُ أ إنَِّ ٱللََّّ

َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ   َّهُۥ مَن يشُۡۡكِۡ  {وَقَالَ تَعَالََ:    }بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَ إنِ

مِنۡ   لمِِيَن  َٰ للِظَّ وَمَا   ُۖ ٱلنَّارُ َٰهُ  وَى
ۡ
وَمَأ ةَ  نَّ ٱلَۡۡ عَليَۡهِ   ُ ٱللََّّ مَ  حَرَّ فَقَدۡ   ِ بٱِللََّّ

نصَارٖ 
َ

.  }٧٢أ بْحُ لغَِيِْْ اللهِ، كَمَنْ يَذْبَحُ للِْجِنر أَوْ للِْقَبِْْ  وَمِنهُْ الذَّ

VERTALING 

De eerste: Het toekennen van deelgenoten in het aanbidden van 

Allah . Allah  zei: Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan 

Hem deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft 

daarnaast alles, aan wie Hij wil. [Sūrah al-Nisāʾ:116] 

 

En Hij  zei: Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: 

Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn 

bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er 

geen helpers. [Sūrah al-Māʾidah:72] 

 

Hieronder valt het slachten voor een ander dan Allah, zoals degene 

die slacht voor de Jinn of voor een graf. [2] 
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UITLEG 

[2] Als eerste (tenietdoener): al-Shirk2 in het aanbidden. In het 

aanbidden van Allah, in de rituelen van aanbidding. In het 

aanbidden van Allah , (als ook) valt het navolgen van de Profeet 

 en het gehoorzamen (van Allah en Zijn Boodschapper) in het 

algemeen onder het aanbidden van Allah . Dit zal met de wil 

van Allah uitgebreid worden uitgelegd. Allah  zegt: 

 

َٰلكَِ  { ذَ دُونَ  مَا  وَيغَۡفِرُ  بهِۦِ  كَ  يشَُۡۡ ن 
َ

أ يَغۡفِرُ  لََ   َ ٱللََّّ يشََاءُٓ   إنَِّ  لمَِن 

َٰلََا بعَيِدًا  ِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَ  }١١٦وَمَن يشُۡۡكِۡ بٱِللََّّ

 

Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten 

toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles, aan wie 

Hij wil. Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten 

toegekend worden. [Sūrah al-Nisāʾ:116]] 

 

‘Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten 

toegekend worden…’ 

 

Oftewel degene die sterft op al-Shirk. Voor diegene die sterft als 

een Mushrik, voor hem is er geen vergeving. Let op! Dit moet je 

 
2 Het verrichten van iets van de aanbidding voor een ander dan Allah. Zie: Ṣāliḥ b. 

Fawzān al-Fawzān, Al-Mulakhkhaṣ fī sharḥ Kitāb al-Tawḥīd (Riyad 2001) 42. [AJ] 
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niet begrijpen als dat wanneer iemand deelgenoten toekent aan 

Allah in aanbidding. Dat als hij berouw zou tonen, dat Allah hem 

dan niet zal vergeven. Als je dit ervan begrijpt, dan is dit een 

incorrect begrip. 

 

‘Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten 

toegekend worden…’ 

 

Oftewel; diegene die sterft op al-Shirk. Diegene die sterft als een 

Mushrik. Grote shirk! Datgene wat hier bedoeld wordt is de grote 

Shirk. En wat betreft de kleine Shirk, diegene die hierop sterft, 

het oordeel over hem is zoals die van de zondaars onder de 

Muwaḥḥidīn (gelovigen in Tawḥīd). Wanneer in de cultuur en 

gewoontes van zijn land voorkomt dat men zweert op een ander 

dan Allah, dan zweert hij (daarop), zonder verheerlijking (met 

verheffing en eerbied) van degene op wie hij zweert. En zonder 

onderdanig te zijn aan hem of onderworpen aan hem, maar omdat 

het voorkomt in de gewoontes van de mensen van zijn omgeving 

waarin hij opgroeide dat zij zweren op een ander dan Allah, dus 

zweert hij daarop.  

Het zweren op deze manier valt onder kleine Shirk. Behalve 

wanneer het overzet naar grote shirk vanwege indicaties of 

betekenissen die aanduiden dat dit plaatst vond in het hart van 

diegene die zweert op een ander dan Allah. Zoals kleine Riyāʾ 

(pronken) of als men zegt: wat Allah en jij wil. En andere 

soortgelijke zaken die de mensen van kennis hebben opgesomd 

die behoren tot kleine Shirk en dat het één van de aanleidingen is 
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tot grote shirk. Wie sterft op kleine Shirk is zoals degene die sterft 

op een zonde van onder de grote zondes, zijn oordeel is bij Allah. 

Er wordt niet gezegd dat hij niet vergeven wordt. Voor wie geen 

vergeving is, is degene die sterft als een Kāfir (ongelovige) of 

Mushrik die grote Shirk begaat. Hij wordt hiermee afvallig, zoals 

iemand die sterft terwijl hij een ander dan Allah aanriep of een 

ander dan Allah verheerlijkt (met verheffing en eerbied) of zich 

onderwierp aan een ander dan Allah. En kende aan Allah  

deelgenoten toe in liefde of in wetgeving, zij zijn Kuffār 

(ongelovigen). Wie daarop sterft, voor hen wordt er geen 

vergeving gevraagd, noch wordt hij vergeven. Wat betreft kleine 

Shirk; dit is zoals de grote zondes. Laat hem dit goed begrijpen! 

 

Allah  zegt:  

 

ُۖ وَمَا  { َٰهُ ٱلنَّارُ وَى
ۡ
ةَ وَمَأ نَّ ُ عَليَۡهِ ٱلَۡۡ مَ ٱللََّّ ِ فَقَدۡ حَرَّ َّهُۥ مَن يشُۡۡكِۡ بٱِللََّّ إنِ

نصَارٖ 
َ

لمِِيَن مِنۡ أ َٰ  }٧٢للِظَّ

 

Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft 

hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de 

Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. 

[Sūrah al-Māʾidah: 72] 
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Zij zijn diegenen voor wie het Paradijs verboden is, die stierven op 

grote Shirk en op Kufr (ongeloof). Daarnaast is het niet voor een 

moslim toegestaan om voor hem vergeving te vragen, noch om 

barmhartigheid, omdat hij stierf op Kufr en verdient om vervloekt 

te worden. En wat betreft de ongelovige die leeft, de specifieke 

ongelovige; vervloek hem niet! Je vervloekt in een algemene zin 

(zoals;) moge Allah de onderdrukkers en de ongelovigen en 

Munāfiqīn (hypocrieten) vervloeken. Dit is toegestaan.   

Maar (niet) het vervloeken van een specifieke persoon of het 

nou een Kāfir is of een Mushrik die grote Shirk begaat of een 

hypocriet. Een specifieke persoon vervloeken is niet toegestaan, 

want je weet niet wat voor hem is voorgeschreven. Hij kan vandaag 

misschien een ongelovige zijn of een Mushrik of een Munāfiq. 

Maar wellicht begenadigt Allah hem (morgen) met berouw en 

sterft hij op de Islam terwijl je het niet weet. Daarom wordt de 

specifieke ongelovige of hypocriet of Mushrik niet vervloekt, maar 

alleen in een algemene zin.  

Wie sterft op Nifāq (hypocrisie), dus grote hypocrisie en niet 

kleine hypocrisie. En wie sterft als een mushrik die grote Shirk 

begaat en jij hebt hier weet van of wie sterft als Kāfir, over hen is 

het niet toegestaan dat je twijfelt over hun Kufr (ongeloof). En 

het is niet toegestaan dat jij je afwendt van het geloven dat zij 

behoren tot de mensen van het (eeuwige) hellevuur. (En hiermee) 

bevestig je de woorden van Allah en Zijn Boodschapper g als 

waarheid. 

De Shaykh zegt: ‘En hieronder valt’, oftewel onder Shirk. 

Onder het toekennen van deelgenoten aan Allah valt het slachten 
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voor een ander dan Allah, zoals degene die voor een Jinn slacht of 

voor een graf. Wie voor een Jinn slacht, terwijl hij hen aanbidt, 

uit vrees voor hen, verlangend naar hen, hun kwaad vreest, hij 

wordt (hiermee) ongelovig. En wie slacht voor een graf terwijl hij 

hiermee verlangt naar de vergeving van de persoon in het graf en 

dat de persoon in het graf hem baat zal hebben of hem kwaad zal 

doen als hij niet voor hem slacht. Hij legt voor hem een gelofte 

af. Als hij deze gelofte van het slachten niet voldoet bij het graf 

van de Shaykh, dan zal het (negatieve) effect hebben op zijn vee of 

op zijn Rizq (voorziening). Wie tot aan deze mate van 

onwetendheid in zijn geloof heeft bereikt, dan is hij een 

ongelovige. Er is geen verschil tussen hem en de vroegere Kuffār 

(voor Islam).  

Het geloof van vele mensen is dat shirk geëindigd is bij de 

verdwijning van de Kuffār van Quraysh. In werkelijkheid is dit iets 

vreemds en een misleiding van de mensen. Oftewel Shirk is (net) 

blikken voeding die een vervaldatum heeft? Dus klaar, het eindigt? 

Daarna is er geen Shirk meer? Er is geen verschil tussen degene 

die shirk pleegde toen de Islam begon en die vandaag de dag Shirk 

pleegt. 

Als een persoon sterft, wat (natuurlijk) ook gebeurt en hij 

gelooft dat zijn Shaykh (die dood is) hem kan schaden en baten 

en afweet van wat in zijn innerlijke bevind, hem aanroept en om 

hulp vraagt. En wanneer hij reist neemt hij van hem afscheid, 

terwijl hij hem vraagt om veiligheid (tijdens de reis) en om een 

veilige terugkeer. Vervolgens wanneer hij veilig terugkeert met de 

hulp van Allah (natuurlijk) en niet die van de Shaykh, dan vergeet 
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hij Allah en bedankt hij de Shaykh en vervolgens slacht hij voor 

hem. Omdat hij terugkeerde met de veiligheid van de Shaykh 

volgens hem. Is dit een moslim? Dat hij een Jallabiya (lange 

gewaden) draagt en een tulband. Zal deze Shirk dan geen effect op 

hem hebben (en hiermee ongelovig wordt), zoals dit effect had op 

de vroegere Mushrikīn? Of is de datum hiervan verlopen? Dit is 

fout! 

Het is niet toegestaan voor de student van kennis om de 

mensen te misleiden en te zeggen dat Shirk is geëindigd. Shirk 

eindigt niet! Het heeft geen vervaldatum. Deze daad is Shirk! 

Alsook een gelofte doen (voor een ander dan Allah) en slachten 

voor de Jinn, een graf en stenen en bomen. Dit allemaal is 

ongeloof in Allah en behoort tot de tenietdoeners van Islam. 
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DE TWEEDE TENIETDOENER 
 

ARABISCHE TEKST 

فَاعَةَ،    الثَّانِ  الشَّ وَيسْأَلُُمُْ  يَدْعُوهُمْ  وَسَائِطَ  اللهِ  وَبَيَْْ  بَيْنهَُ  جَعَلَ  مَنْ   :

لُ عَلَيْهِمْ كَفَرَ إجَِْْاعًا.  وَيَتَوَكَّ

VERTALING 

De tweede: Degene die tussen zichzelf en Allah bemiddelaars 

neemt, hen aanroept, hen vraagt en op hen vertrouwt, heeft 

ongeloof gepleegd, met consensus. [3] 

 

UITLEG 

[3] De tweede: degene die tussen hem en Allah bemiddelaars 

neemt, hen aanroept en hen om bemiddeling vraagt en op hen 

vertrouwt. Dit is ongeloof bij consensus. Degenen die 

bemiddelaars nemen en claimen dat zij hen tot voordeel zullen zijn 

bij Allah. En van onder hen die claimen dat ze niet bevoegd zijn 

om Allah direct aan te roepen. Dus neemt hij bemiddelaars tussen 

hem en Allah. Deze heeft de Heer der werelden vergeleken met 

een koning van onder de wereldse koningen. Degenen die de 

toestand van het volk niet kennen, behalve via de prinsen en 

ministers en mensen van aanzien die dicht bij hen staan. Via hen 

als tussenpersoon kennen zij de toestand van het volk en worden 
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ze gediend en brengen zij wat ze nodig hebben. Allah de Heer der 

Werelden heeft geen behoefte aan een minister of een helper of 

een bemiddelaar. Dit is een slecht vermoeden hebben over de Heer 

der Werelden. En een vergelijking met deze zwakke schepping. En 

wie zijn vertrouwen stopt in een ander dan Allah, en dit komt erg 

veel voor bij degenen die opgevoed en opgegroeid zijn onder de 

Ṣūfiyyah; zij stoppen hun vertrouwen op hun Mashāyikh 

(geleerden) en maken zich totaal afhankelijk van hen en bewaren 

het voor de Dag des Oordeels. En dat wordt hen ook bevestigt dat 

hij hem slechts als zijn Shaykh nam voor een Geweldige Dag (de 

Dag des Oordeels/Yawm al-Qiyāmah). O Subḥān Allāh! Wie deze 

mate (van onwetendheid) heeft bereikt, heeft zijn Islam 

tenietgedaan. Voor hem is er geen Islam! Laat hen dit goed 

begrijpen, want het behoort tot de zaken die werkelijk gebeuren! 
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DE DERDE TENIETDOENER 
 

ARABISCHE TEKST 

حَ مَذْهَبَهُم،ْ   كِيَْ أَوْ شَكَّ فِِ كُفْرِهِمْ، أَوْ صَحَّ رْ المشَُِْ الثَّالثُِ : مَنْ لََْ يُكَفر

 كَفَرَ. 

VERTALING 

De derde: Degene die de afgodendienaren niet ongelovig 

verklaart, twijfelt over hun ongeloof of hun weg als juist 

beschouwt, heeft ongeloof gepleegd. [4] 

 

UITLEG 

[4] De derde tenietdoener: degene die de polytheïsten niet tot 

ongelovig verklaren of twijfelt over hun ongeloof of hun Madhhab 

(pad) als correct beschouwt, dan is hij een ongelovige. Degene die 

weet wat wij hier nu beschreven hebben betreft het vervallen in 

grote Shirk van sommige mensen. En dat de graven aanbidders 

die deelgenoten toekennen aan Allah grote Shirk plegen door 

middel van het hulp vragen (in moeilijke tijden) en het offeren en 

het doen van een gelofte (voor een ander dan Allah). Of soms zelfs 

het doen van Sujūd (neerknielen) voor de shaykh. Als dat tegen 

hem wordt gezegd, (dan) zegt hij: ‘Nee, ik knielde niet voor de 

Shaykh maar knielde voor Allah voor (het graf) van de Shaykh uit 

liefde voor de Shaykh.’ Kijk deze duivelse filosofie! Hij knielt neer 
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voor de Shaykh gericht naar het graf en wanneer hij hierop wordt 

aangesproken zegt hij:  

‘Nee, ik knielde niet voor de Shaykh. De moslim knielt niet 

neer, behalve voor Allah (alleen). Maar ik knielde neer voor Allah 

uit eer en grootheid voor de meester, maar knielde niet voor de 

meester (Shaykh).’  

Deze eer en grootheid is Shirk terwijl je het niet beseft en dit 

behoort tot de zaken die werkelijk gebeuren. Vele mensen doen 

erg makkelijk over dit soortgelijke gevallen als hen. Zelfs vele van 

degenen die zich toeschrijven aan kennis doen erg makkelijk over 

deze vorm van Shirk en dit is datgene wat de leek liet vervallen in 

Shirk. De Shaykh ziet degenen die Ṭawāf verrichtten (circuleren) 

om de graven en (bij het graf) geloften afleggen en het graf kussen. 

Als de Shaykh wordt gevraagd: ‘Waarom doen de mensen dit?’, 

dan zegt hij: ‘Nee, dit is geen aanbidding. Dit behoort tot het 

houden van de vromen en al-Tawassul3 middels de vromen (om 

dichterbij Allah te komen).’ 

De Shaykh interpreteert Shirk als het houden van de vromen. 

Dus deze armen (leken) zijn onder de hoede van deze shaykh. Deze 

die voor hen Shirk interpreteert als al-Tawassul en het houden 

van de vromen. Dus vervalt hij in shirk terwijl hij dit heel goed 

 
3 Tawassul: Het zoeken van nabijheid tot Allah met een bepaald middel (wasīla). 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een toegestane manier om nabijheid te 

zoeken en een verboden manier.  
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weet, omdat hij een Mutaʿālim4 is en geen leek. Maar hij slijmt 

bij deze armen (leken) en probeert hun liefde te winnen om te 

verkrijgen wat hij wilde verkrijgen, maar Allah is op de hoogte van 

zijn intentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Mutaʿālim: Een persoon die doet alsof hij kennis bezit, maar deze in werkelijkheid 

niet bezit. 
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DE VIERDE TENIETDOENER 
 

ARABISCHE TEKST 

ابعُِ : مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيَْْ هَدْي النَّبيِر صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَكْمَلُ   مِنْ  الرَّ

حُكْمَ   لُونَ  يُفَضر كَالذِينَ  حُكْمِهِ  مِنْ  أَحْسَنُ  هِ  غَيِْْ حُكْمَ  وَأَنَّ  هَدْيِهِ 

 الطَّوَاغِيتِ عَلََّ حُكْمِهِ فَهُوَ كَافرٌِ. 

VERTALING 

De vierde: Degene die gelooft dat de leiding van een ander dan de 

Profeet g volmaakter is dan zijn leiding, of dat het oordeel van een 

ander dan hem beter is dan zijn oordeel, zoals degene die het 

oordeel van de Ṭawāghīt5 prefereert boven zijn oordeel, dan is hij 

een ongelovige. [5] 

 

 
5 Ṭawāghīt: Meervoud van al-Ṭāghūt. Al-Ṭāghūt: Afgeleid van (het woord) al-

Ṭūghyān, dat het overschrijden van de grens betekent. Dus alles dat aanbeden wordt 

buiten Allah, terwijl degene die aanbeden wordt tevreden is met deze aanbidding, 

is een Ṭāghūt. De meest omvattende definitie komt van Ibn al-Qayyim, die het als 

volgt beschreef: ‘Alles waarmee de dienaar zijn grens overschrijdt ten opzichte van 

het gehoorzaamde, de aanbedene of het gevolgde.’ Zie: Muḥammad b. Ṣāliḥ al-

ʿUthaymīn, Al-Qawl al-mufīd ʿ alā kitāb al-tawḥīd I (Riyad 1994) 23; Ṣāliḥ b. Fawzān 

al-Fawzān, Al-Mulakhkhaṣ fī sharḥ kitāb al-tawḥīd (Riyad 2001) 11. [AJ] 
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UITLEG 

[5] Ten Vierde: Degene die gelooft dat de leiding van een ander 

dan de Profeet  volmaakter is dan zijn leiding of dat het oordeel 

van een ander dan hem beter is dan zijn oordeel, zoals degenen die 

het oordeel van de Ṭawāghīt prefereren boven zijn oordeel, dan is 

hij een ongelovige bij consensus. Bij consensus, van wiens 

consensus wordt erkend. Niet de consensus van alle mensen. 

Degene die gelooft dat waar de Profeet g mee gekomen is, beperkt 

was (tot een tijd en plaatst) dat het geschikt was voor het vroegere 

tijdperk. (Alleen) voor de gemeenschap waar hij () naartoe werd 

gezonden. Een gemeenschap die behoefte had aan een gebed, 

buigend en knielend. Een gemeenschap die niets begreep, behalve 

de Zakāt (armenbelasting) volgens de juiste maatstaven.  

Wat ons betreft, wij zijn ontwikkeld. Wij hebben de nachten 

gebeden en de dagen gevast. Dus het gebed met zijn buigingen en 

knielingen komen te vervallen, alsook de Zakāt met zijn 

maatstaven. En hij interpreteert dit allemaal met andere 

betekenissen, anders dan deze (correcte) betekenissen. En hij ziet 

dat dit (deze aanbiddingen) geëindigd is. En vandaag de dag is dit 

beter. Sterker nog, het is het correcte (volgens hem). (Hij wordt 

hiermee) een ongelovige, duidelijk ongeloof (Kufr). 

En datgene wat ik de aanwezigen wil verkondigen: is dat 

diegene die hiermee een Fatwā uitvaardigt, hij wordt gedood als 

afvallige. Maar er zijn velen zoals hen. Degenen die regeren met 

de wetten van de Ṭawāghīt en mensgemaakte wetten of 

geïmporteerde of lokale wetten of culturele en traditionele 

(wetten) en gedragingen. Degenen die met deze zaken regeren en 
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het volgen en het prefereren boven datgene waar de Profeet g mee 

kwam, zij zijn ongelovig. Zo ook degene die we (hiervoor) 

beschreven, die gedood wordt als afvallige. Zij zijn allemaal 

afvallig! Of ze nou gedood worden (als afvallige) of niet gedood. 

Want degene die welk oordeel dan ook prefereert boven het 

oordeel van Allah . En dat waarmee de Boodschapper van Allah 

 is gekomen, dan is hij een Kāfir bij consensus. Ook al gelooft 

hij dat (deze wetten) niet superieurder zijn dan (de wetten van 

Allah), maar dat het beter is en meer passend en geschikter. 

Omdat de Sharīʿah wetten in deze tijd, ondanks dat het waarheid 

is en superieurder dan de mensgemaakte wetten, is het niet 

geschikt voor dit ontwikkelde volk dat de menselijke 

ontwikkelingen probeert bij te houden. Dus geïmporteerde 

flexibele wetgevingen waarin geen vergelding is met de dood of 

het afsnijden van de hand (bij diefstal) is geschikter (volgens hem). 

Dit is een ongelovige wiens Kufr duidelijk is. Ook al zou hij 

geloven dat het alleen toegestaan is, hij is (dan nog) ongelovig! En 

deze uitleg was hiervoor meerdere keren (verteld) en dit behoort 

tot de tenietdoeners van de Islam. En hoeveel tenietdoeners van 

de Islam zijn er wel niet! En hoeveel zijn er wel niet die erin 

vervallen! Betreft datgene wat het parlementaire leven wordt 

genoemd of volksraden of raad van naties. (Zij) zijn allemaal van 

deze aard (Kufr), omdat allemaal het minst erge situatie onder deze 

zittingen is hij die niet zegt dat het superieurder is dan het oordeel 

van Allah maar dat het toegestaan is. Kijkend op de voordelen 

voor de gemeenschap. Weten jullie beter wat goed is voor de 

gemeenschap dan Allah?!               
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(En zo ook) degene die gelooft dat profijten brengen voor de 

gemeenschap, het weglaten van de Sharīʿah vereist en het invoeren 

van hun eigen mensgemaakte wetten. Het wordt ingevoerd door 

de doctoren die afstuderen aan de faculteit van rechtswetenschap. 

Ze importeren het niet vanuit buiten (buitenlandse Kufr-wetten). 

Zij zeggen: ‘Wij zijn mannen en zij zijn mannen. Waarom zouden 

we het importeren? Echter, wij voeren ze in vanuit onszelf.’ Wij 

zeggen tegen hen: ‘Er is geen verschil tussen Kufr die 

geïmporteerd is (uit buitenlandse wetten) en lokale Kufr.’ 

Kufr (van welk vorm dan ook), het is allemaal Kufr. Dit 

allemaal is Kufr en afvalligheid of jullie nou deze wetten zelf 

hebben verzonnen of van buitenaf hebben genomen (uit 

buitenlandse Kufr wetten). Het oordeel verandert niet! Al-

Ṭawāghīt is de meervoudsvorm van Ṭāghūt. Al-Ṭāghūt: al 

datgene waarmee de dienaar zijn grens overschrijdt in wat hij 

aanbidt of volgt of gehoorzaamt. De grens van de dienaar is dat hij 

niets of niemand aanbidt behalve zijn Heer en dat hij niemand 

gehoorzaamt behalve zijn Heer Die zijn Schepper is. En dat hij 

geen (wetgeving) volgt behalve de Wetgeving van Allah. En wie 

deze grens overschrijdt, dan is het alsof hij een ander dan Allah 

aanbidt doormiddel van hulp vragen of geloftes afleggen of 

offeren. Of een ander dan Allah aanbidt middels zijn (i.e. de 

Ṭāghūt) wetgeving te volgen en hem te gehoorzamen (hierin). Dit 

allemaal behoort tot al-Ṭawāghīt en al-Ṭūghyān en het 

overschrijden van de grens en dit allemaal behoort tot de 

tenietdoeners van de Islam. 
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DE VIJFDE TENIETDOENER 
 

ARABISCHE TEKST 

سُولُ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم     –الخاَمِسُ : مَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا مَِِّا جَاءَ بهِِ الرَّ

بهِِ   عَمِلَ  تعالَ:  -وَلَوْ  قوله  والدليل  ]إجْاعا  كَفَرَ  هُمۡ  {،  نَّ
َ

بأِ َٰلكَِ  ذَ

َٰلَهُمۡ   عۡمَ
َ

حۡبَطَ أ
َ

ُ فأَ نزَلَ ٱللََّّ
َ

 [}٩كَرهُِواْ مَآ أ

VERTALING 

De Vijfde: Degene die iets haat waarmee de Boodschapper g 

gekomen is, ook al handelt hij ernaar, heeft ongeloof gepleegd [- 

met consensus. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de 

Verhevene:  

 

Dat is omdat zij haatten wat Allah heeft geopenbaard, dus Hij 

deed hun daden teniet. [Sūrah Muḥammad (47): 9] -]6 [6] 

 

 

 

 

 
6  Het gedeelte tussen vierkante haakjes is een toevoeging uit Al-Durar al-Saniyya. 

[AJ] 
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UITLEG 

[6] Het haten of afkeer hebben van iets waarmee de Boodschapper 

is gekomen. De vijfde: degene die iets haat waarmee de 

Boodschapper m gekomen is, ook al handelt hij ernaar. Dan heeft 

hij een ziekte opgelopen in het hart, de ziekte van hypocrisie 

(nifāq). Hij heeft een afkeer op sommige zaken waar de Profeet  

mee is gekomen. Hij heeft bijvoorbeeld afkeer op het 

gemeenschappelijke gebed, dit vindt hij niet (nodig). Hij vindt dat 

elk persoon kan bidden zoals hij wil. In de moskee of thuis of welk 

ander plek dan ook. Hij haat deze verzameling (van gelovigen in 

het gebed). Hij heeft afkeer voor al datgene waar de Profeet m 

mee kwam, zelfs als het niet onder de verplichte zaken behoort. 

Zelfs als het Sunnah (aanbevolen) is. Als hij iets haat waar de 

Boodschapper m mee gekomen is en er een afkeer van heeft, of 

het nou Farḍ is of Wājib of Sunnah, dan is dit ongeloof (Kufr) in 

Allah. Omdat deze afkeer hem zal leiden naar de afkeer hebben 

van de Boodschapper m en het niet houden van hem. Het houden 

van de Boodschapper van Allah  is een groot onderdeel van de 

onderdelen van Imān (geloof). 

Wiens hart getroffen is door iets van afkeer van de Profeet  

of het niet houden van hem, of het niet eerbiedigen van hem. 

Deze afkeer kwam slechts tot stand vanwege een vernietigende 

afwijking in zijn hart. En deze vernietigende afwijking is het 

ongeloof (Kufr). En deze afwijking is datgene wat hem afkeer deed 

hebben van sommige Islamitische kwesties, sommige wetgevingen 

en sommige verplichtingen en sommige aanbevolen zaken 

(Sunan)! Wellicht verricht hij deze zaken om zijn ware aard te 
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verbloemen voor de mensen en te misleiden, zoals de hypocrieten 

waren. Zij baden achter de Boodschapper van Allah m in deze 

moskee (al-Masjid al-Nabawī), terwijl zij Kuffār zijn in hun 

harten. Maar zij baden achter hem m slechts om (hun ware aard) 

te verbloemen en uit hypocrisie. Wie iets (van deze 

eigenschappen) bezit is een ongelovige! Ondanks dat wij niet 

zoeken naar datgene wat in de harten bevindt. Maar als er tekenen 

zichtbaar worden die haat aanduiden of hij vertoont dit zelf 

openlijk, en spreekt het uit, dan wordt er over hem geoordeeld 

dat hij een afvallige is.  
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DE ZESDE TENIETDOENER 
 

ARABISCHE TEKST 

عَلَيْهِ وَسَلَم،   سُولِ صَلََّّ اللهُ   مِنْ دِينِ الرَّ
ٍ
ء ادِسُ : مَنِ اسْتَهْزَأَ بشََِْ السَّ

تَعَالََ:   قَوْلُهُ  وَالدَليِلُ  كَفَرَ،  عِقَابهِِ،  أَوْ  اللهِ،  ثَوَابَ  ِ  {أَوْ  بٱِللََّّ
َ

أ قلُۡ 

َٰتهِۦِ وَرسَُولِِۦِ كُنتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِونَ   لََ تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ    ٦٥وَءَايَ
َٰنكُِمۡ    }.إيِمَ

VERTALING 

De Zesde: Degene die spot met iets van de Religie van de 

Boodschapper of de Beloning van Allah of Zijn Bestraffing, heeft 

ongeloof gepleegd.  

 

Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de Verhevene: Zeg: ‘Is het 

Allah en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper die jullie 

bespotten? Maak geen excuus; jullie hebben ongeloof begaan 

nadat jullie geloofden.’ [Sūra al-Tawba (9): 65-66] [7] 

 

UITLEG 

[7] De zesde: Degene die spot met iets van de religie van de 

Boodschapper  of Zijn (Allah's) beloningen of Zijn bestraffing. 
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Of het nou met iets van de religie is, zoals wij hiervoor hadden 

vermeld: een verplichting of een pilaar of een voorwaarde of een 

Sunnah. Al zou hij spotten met een Miswāk dan wordt hij afvallig! 

De Miswāk! Al zou hij spotten met het laten van een baard, dan 

wordt hij afvallig! Al zou hij spotten met een kort gewaad (boven 

de enkels voor de man), dan wordt hij afvallig!  

Laat dit goed begrepen zijn! Deze zaak is niet een makkelijke 

zaak (om mee om te gaan), omdat het een kwestie is die 

betrekking heeft tot het eren van de Wetten van Allah. Het 

erkennen van de Grootheid en Macht van Allah en die van Zijn 

Wetten en het eerbiedigen van degene die met deze Wetten is 

gekomen.  Degene die iets minacht of spot drijft met iets waar de 

Profeet m mee is gekomen, dan heeft hij deze gradatie niet bereikt 

behalve vanwege een afwijking in zijn hart.  

De Groot geleerde en Imam Ibn Taymiyya zei: ‘De ware aard 

van ongeloof is (vanwege) een afwijking in het hart.’ Dit wordt 

herkend door middel van de handelingen van een persoon en 

vanuit zijn positie en standpunten of vanuit zijn versprekingen 

wordt de afwijking in zijn hart herkend, en dat is de Kufr 

(ongeloof).                

Het spotten (gebeurt) veel. Sommige mensen vervallen hierin 

zonder dat zij het beseffen. Zoals degenen die spotten met datgene 

wat wij vaak horen over de baard: ‘Dat het haar is, als er goedheid 

in zou zitten dan zou het niet groeien op de plek van Fulānī (de 

schaamdelen.’ Dit is Kufr en afvalligheid! Het is niet toegestaan 

om te aarzelen (over zijn afvalligheid). Wie twijfelt over het 

ongeloof van degene die dit zegt, pleegt dan ongeloof, omdat hij 
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de ongelovige niet ongelovig heeft verklaard. Wiens 

schaamteloosheid deze gradatie heeft bereikt, dat (het laten van) 

de baard als daarin goedheid zou zitten, dan groeide dit haar niet 

op de plek van Fulānī (de schaamdelen). (Dit is) datgene waar een 

persoon over zou (moeten) schamen om het te zeggen. En hij weet 

dat de Boodschapper van Allah  zijn baard liet staan en dat hij 

het bevel gaf om de baard te laten staan. Terwijl hij dit allemaal 

weet en gehoord heeft vanwege vele verhandelingen die vandaag 

de dag verspreid zijn onder de mensen met betrekking tot deze 

oordeel. Als hij doorgaat met dit spot drijven en belachelijk 

makerij (zonder berouw), (weet) dan dat hij afvallig wordt van de 

Islam. 
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DE ZEVENDE TENIETDOENER 
 

ARABISCHE TEKST 

حْرُ   ابعُِ : السر فُ وَالعَطْفُ   –السَّ ْ ، فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضَِِ بهِِ  -وَمِنهُْ: الصََّّ

مَا  {كَفَرَ، وَالدَليِلُ قَوْلُهُ تَعَالََ:   إنَِّ يَقُولََٓ   َٰ حَتََّّ حَدٍ 
َ

أ مِنۡ  يُعَل مَِانِ  وَمَا 

 ُۖ    }  نََۡنُ فتِۡنَةٞ فلَََ تكَۡفُرۡ

VERTALING 

De Zevende: Magie, waaronder al-Ṣarf 7 en al-ʿAṭf 8. Wie het 

verricht of er tevreden mee is, heeft ongeloof gepleegd. Het bewijs 

is de Uitspraak van Hem, de Verhevene: 

 

Maar geen van deze twee (engelen: Hārūt en Mārūt) 

onderwezen iemand magie, zonder dat zij zeiden: ‘Voorwaar, wij 

 
7 Al-Ṣarf: Een daad van magie waarbij de intentie is om een persoon afkerig te 

maken van dat wat hij begeert, zoals het veranderen van de liefde van een man voor 

zijn vrouw in haat jegens haar. Zie: Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb al-Waṣṣābī, 

Al-Qawl al-mufīd fī adillat al-tawḥīd (Sanaa 1425 AH) 50. 
8 Al-ʿAṭf: Een daad van magie waarbij de intentie is om een persoon van iets te 

laten houden waar hij gewoonlijk afkerig van is (wat hij gewoonlijk niet begeert), 

door gebruikmaking van satanische wegen. Zie: Ibidem. 
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zijn een Fitna (beproeving); dus wees niet ongelovig.’ [Sūra al-

Baqara (2): 102] [8] 

 

UITLEG 

De zevende: Al-Siḥr (magie). Al-Siḥr, het leren ervan wordt 

slechts gedaan door middel van ongeloof. Dus niet slechts alleen 

de daad. Het leren van al-Siḥr gebeurt nooit behalve door middel 

van ongeloof. Wie Siḥr leert, pleegt hierbij ongeloof! Siḥr is een 

gevaarlijke zaak. Het bewijs (hiervoor) zal gebracht worden. Het 

wordt Siḥr genoemd vanwege zijn lichtheid. (Het zijn) 

gedetailleerde zaken die niemand begrijpt, behalve haar eigen 

mensen (de magiërs).  

Van onder de vormen van al-Siḥr (valt) zodat jullie het 

begrijpen; al-Ṣarf. Degenen die proberen om de man een afkeer 

te laten hebben van zijn vrouw of de vrouw van haar man. Of hij 

laat een man afkeer hebben van iemand van wie hij houdt. Deze 

al-Ṣarf is een vorm van Siḥr en is wijdverspreid in dorpen, in vele 

dorpen.  

Als ook al-ʿAṭf: degene die probeert liefde te brengen bij de 

vrouw voor haar man of het tegenovergestelde. Dit allemaal valt 

onder de vormen van Siḥr. Dus degene die het doet of tevreden 

ermee is heeft ongeloof gepleegd. Het bewijs is de Uitspraak van 

Hem, de Verhevene: 

 

{  ُۖ مَا نََۡنُ فتِۡنَةٞ فَلََ تكَۡفُرۡ َٰ يَقُولََٓ إنَِّ حَدٍ حَتََّّ
َ

 {وَمَا يُعَل مَِانِ مِنۡ أ
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Maar geen van deze twee (engelen: Hārūt en Mārūt) 

onderwezen iemand magie, zonder dat zij zeiden: ‘Voorwaar, wij 

zijn een Fitna (beproeving); dus wees niet ongelovig.’ [Sūra al-

Baqara (2): 102] 

 

{ ُۖ  {فَلََ تكَۡفُرۡ

                                                                                                                    

“Dus wees niet ongelovig” 

 

Omdat het leren van al-Siḥr ongeloof is. Voordat een daad 

beschouwd kan worden als Kufr (ongeloof) is, is het leren ervan 

ook ongeloof zoals wij zeiden. En voor degene die getroffen is door 

al-Siḥr; het is voor hem niet toegestaan om naar de magiërs te 

gaan om de Siḥr ongedaan te maken. Als je van de magiër zou 

vragen om de Siḥr ongedaan te maken d.m.v. sihr, dan neem je 

samen met hem deel aan het plegen van ongeloof, omdat jij 

tevreden bent over deze ongeloof. Al-Siḥr gebeurt werkelijk, net 

zoals het boze oog waarheid is. En zo ook is al-Siḥr een vorm van 

ziekte van onder de ziektes. De Boodschapper  was bezeten 

geraakt en niemand ontkent dit, behalve een Mulḥid (ongelovige). 

Degene die ontkennen dat de Profeet bezeten was geraakt worden 

afvallig wanneer zij volharden (in het ontkennen) omdat dit valt 

onder het verloochenen van de overleveringen van de 

Boodschapper van Allah m. Wie geraakt is door al-Siḥr, als hij 

sterk is in zijn Īmān (geloof), dan maakt hij de Siḥr ongedaan met 

de Muʿawwidhatayn (laatste twee Suwar). Want toen de Profeet 
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bezeten raakte maakte hij de Siḥr ongedaan met (het reciteren 

van) de Muʿawwidhatayn. En als je Sūrat al-Ikhlāṣ daaraan 

toevoegt en dat wat gemakkelijk (te reciteren is voor jou) uit de 

Qurʾān en de smeekbeden, dan zal het daarmee ongedaan gemaakt 

worden of met medicaties die bewezen zijn door middel van 

praktijkervaring, geen probleem. Maar wat betreft het ongedaan 

maken van al-Siḥr met de hulp van de magiërs of door middel van 

hun daden, (dit behoort dan) tot het oproepen van ongeloof en 

het deelnemen daaraan. Dit allemaal is niet toegestaan.  
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DE ACHTSTE TENIETDOENER 
 

ARABISCHE TEKST 

مُظَاهَ   : قَوْلُهُ  الثَّامِنُ  وَالدَليِلُ  المسُْلمِِيَْ  عَلََّ  وَمُعَاوَنَتُهُمْ  كيَِْ  المشَُِْ رَةُ 

ٱلۡقَوۡمَ {تَعَالََ:   يَهۡدِي  لََ   َ ٱللََّّ إنَِّ  مِنۡهُمۡۗۡ  َّهُۥ  فإَنِ نكُمۡ  ِ م  َّهُم  يَتَوَل وَمَن 

لمِِيَن  َٰ   }.٥١ٱلظَّ

VERTALING 
De achtste: Het helpen van de afgodendienaren en het bijstaan 

van hen tegen de moslims. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, 

de Verhevene:  

 

‘En wie van jullie hen als vrienden neemt: voorwaar, hij behoort 

tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.’ 

[Sūrat al-Māʾida (5): 51] [9] 

 

UITLEG 

[9] De achtste: het steunen van de Mushrikīn (polytheïsten) en 

het helpen van hen tegen de moslims. Het steunen van hen en 

hen versterken met datgene wat je bezit aan wapens, ideeën of 

werk. En met hen samen te werken tegen de moslims. Hierin 

bevindt zich als eerst loyaliteit aan hen en het houden van hen, 
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daarna het helpen met ongeloof tegen de Islam en de moslims. En 

dit is ongeloof in Allah . En Hij, de Heer,  zegt:  

 

لمِِيَن { َٰ َ لََ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّ َّهُۥ مِنۡهُمۡۗۡ إنَِّ ٱللََّّ نكُمۡ فإَنِ ِ َّهُم م  وَمَن يَتَوَل

٥١{ 

 

En wie van jullie hen als beschermers neemt: voorwaar, hij 

behoort tot hen. Voorwaar. Allah leidt het onrechtvaardige volk 

niet. [Sūrat al-Māʾida (5): 51] 

 

Dit Vers en de betekenis die wij hieruit kunnen halen gaat volledig 

over (het verbod op) de loyaliteit en liefde (voor de ongelovigen). 

En het steunen is een teken van één van de tekenen van loyaliteit, 

liefhebben, liefde en hulp bieden. En de omgang met hen valt niet 

onder de algemeenheid van deze (genoemde zaken). De omgang 

(met hen) is iets en het helpen (van hen tegen de moslims en de 

Islam) is iets anders. De omgang met de ongelovigen is een 

kwestie en het steunen van hen en liefde hebben voor hen en 

loyaal zijn aan hen is een ander kwestie. Er is een groot verschil 

tussen deze twee.  

Het samenwerken met hen in handel of verkoop of het lenen 

of het vragen van een lening of het gebruiken van hun producties 

(fabrieken), wapens en hun geld. Dit is een zaak die toegestaan is. 

Dit is voorgekomen in de tijd van de Profeet , met de Kuffār 
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die toen hier (in Medina) leefde met de moslims. In die specifieke 

gemeenschap bijvoorbeeld waren de joden, zoals iedereen weet. 

En ook waren er de hypocrieten. En de moslims haten hen 

met hun harten. Maar de omgang die zij hebben met hen is een 

wereldse omgang. Zij drijven handel met hen en verkopen met 

hen en geven hun leningen en vragen hen om leningen. En de 

Profeet  is gestorven en zijn schild werd geleend aan een jood 

in ruil voor eten. En deze omgang, zodat sommige mensen geen 

fouten gaan maken; de omgang (met hen) is iets en het helpen en 

loyaal zijn en liefhebben en tevredenheid (tonen) en steun 

(bieden) is iets anders. Dit allemaal behoort tot de zaken van 

ongeloof. Maar een omgang met hen hebben en met hun 

soortgenoten en hun producties, is een gewone zaak en een 

wereldse zaak, als het niet gepaard gaat met steun en liefde (voor 

hen).  

Ik benoemde fabrieken omdat deze geavanceerde fabrieken 

die de moslims vandaag de dag nodig hebben. Omdat zij 

tekortschieten (hierin) en niet hebben geleerd zoals de 

ongelovigen geleerd hebben. En zij zijn niet gekomen met 

fabrieken zoals waar de ongelovigen mee gekomen zijn. Dus zijn 

ze genoodzaakt om samen te werken met hen in deze geavanceerde 

producties en wapens.  

Deze fabrieken zijn zoals de winkels en shops die voorheen in 

Medina van de joden waren. De moslims maakten daar gebruik 

van voor hun zwaarden en messen en dolken en sieraden voor hun 

vrouwen werden gemaakt door de joden in hun shops en winkels. 

En deze winkels en shops groeiden uit tot deze zogenoemde 
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fabrieken.  Er is geen verschil tussen deze geavanceerde fabrieken 

en die traditionele winkels en shops, zij zijn gelijk. Zoals zij (de 

moslims) de winkels en shops gebruikten. En voor de goudsmid 

en ijzersmid zaten en (de joden) voor hen hun zwaarden en messen 

maakten. Als wij vandaag de dag hun fabrieken en expertises 

gebruiken en nodig hebben, wetende dat wij hen haten en geen 

loyaliteit tonen aan hen en niet van hen houden. Dan valt dit niet 

onder het loyaal zijn (aan hen) of (hen) steunen in iets, nooit! Laat 

dit goed begrepen zijn. 
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DE NEGENDE TENIETDOENER 
 

ARABISCHE TEKST 

دٍ   يعَةِ مُُمََّ التَّاسِعُ : مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسَعُهُ الخرُُوجُ عَنْ شََِ

يعَةِ مُوسَى عَلَيهِ   صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَمََ وَسِعَ الخضَُِِ الخرُُوجَ عَنْ شََِ

لََمُ، فَهُوَ كَافرٌِ .   السَّ

VERTALING 

De negende: Degene die gelooft dat sommige mensen de 

mogelijkheid hebben buiten de Sharīʿa van Muḥammad  te 

treden, zoals Al-Khaḍir de mogelijkheid had om buiten de Sharīʿa 

van Mūsā  te treden, dan is hij een ongelovige. [10] 

 

UITLEG 

[10] De negende: degene die gelooft dat sommige mensen de 

mogelijkheid hebben af te wijken van de Sharīʿah (Islamitische 

Wetgeving) van Muḥammad  net zoals Al-Khaḍir de 

mogelijkheid had af te wijken van de Sharīʿah van Mūsā n dan is 

hij een ongelovige.  

Als eerste: bevond Al-Khaḍir zich binnen de Sharīʿah van 

Mūsa om te zeggen dat hij ervan afweek? Nee! Dit behoort tot de 

verkeerde begrippen die verspreid zijn onder de mensen. Al-
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Khaḍir behoorde niet tot de volgers van Mūsā. (Hij was) een 

Profeet van wiens Sharīʿah afzonderlijk was (van die van Mūsā). 

En Mūsā kende zijn Sharīʿah niet, vandaar deze foute vergelijking 

van vele onder de mensen. Dit is datgene waar vandaag de dag vele 

van de Mashāyikh van onder de Ṣūfiyyah in vervallen. In hun 

geloofsleren en volgens hun definities is dat de ʿĀrifīn (kenners) 

van Allah, let op deze vreemde uitdrukking, dat de ʿĀrifīn van 

Allah de mogelijkheid hebben (af te wijken van de Sharīʿah), als 

zij (Allah) bereikt hebben.   

De ʿĀrifīn (kenners) de Wāṣilīn (bereikers). De ʿĀrifīn 

worden beschreven met dat zij de Wāṣilūn zijn. De ʿĀrifīn en 

Wāṣilūn van Allah hebben de Sharīʿah van Muḥammad g niet 

meer nodig. Een van hen kijkt in de Lawḥ al-Maḥfūẓ en neemt 

direct alle kennis van de Lawḥ al-Maḥfūẓ zonder de Sharīʿah van 

Muḥammad m nodig te hebben.  Deze Zanādiqah (ketters) zijn 

kufar en treden af van (de religie) van Muḥammad m en geloven 

niet in datgene wat ze uitspreken als: ik getuig dat Muḥammad de 

Boodschapper van Allah is. Degene die getuigt dat Muḥammad 

de Boodschapper is van Allah, is verplicht om te geloven dat er 

voor hem geen weg is naar Allah behalve via Muḥammad de 

Boodschapper van Allah . 

Wat betreft de Sharīʿah van de moderne Ṣūfiyyah die ontstaan 

is na de (drie) beste generaties, die soms (het geloof) van Waḥdat 

al-wujūd9 bereikt zoals de religie van Ibn al-ʿArabī en Ibn Fāriḍ; 

 
9 Waḥdat al-wujūd: Letterlijk: ‘Eenheid van existentie.’ Dit is de dwalende 

filosofische leer die door Soefi’s wordt gepropageerd dat Allah en de schepping één 

zijn. Alles dat bestaat en wat wij zien is volgens hen Allah. De aanvoerder van deze 
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dit zijn kufar, afvalligen. Ook al zeggen zij dat ze de bereikers zijn 

(van Allah), maar dat zijn zij niet. Integendeel, zij zijn afvalligen 

van de islam en zij hebben niets te maken met de Islam. Dus de 

opkomst van Muḥammad  was ijdel?! Of voor een specifiek 

volk?! Of voor de leek?! Zij zeggen: deze Sharīʿah is voor de leek. 

En ze verdelen de religie in: Sharīʿah en Ḥaqīqah (werkelijkheid). 

De Sharīʿah is voor de leek en de Ḥaqīqah is voor de speciale 

(onder de mensen). Weten jullie wie de speciale zijn? (Dat zijn) 

de Wāṣilūn (bereikers) van Allah in wat zij beweren van onder hun 

mashayakh die in staat zijn om alles te weten wat vermeld staat in 

de Lawḥ al-Maḥfūẓ. Dit zijn Kuffāar, afvalligen van de Islam. Er 

is niets in de Religie zoals (wat zij beweren): Ḥaqīqah en Sharīʿah 

of openlijk en verborgen. Integendeel de Profeten kwamen 

allemaal met de Sharīʿah en de Islam. 

 

َٰمُۗۡ } سۡلَ ِ ٱلِۡۡ ينَ عِندَ ٱللََّّ ِ  {إنَِّ ٱل 

 

Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam. [Sūrat Āl 

ʿImrān (3): 19] 

 

 
leer is Ibn ʿArabī. Zie: Muḥammad b. Rabīʿ al-Madkhalī, Ḥaqīqat al-Ṣūfiyya fī 

mīzān al-Kitāb wa-l-Sunna (Mekka 1404 AH) 92; Muḥammad al-Juwayr, Juhūd 

ʿulamāʾ al-Salaf fī al-qarn al-sādis al-hijrī fī al-radd ʿalā al-Ṣūfiyya (Riyad 1428 AH) 

283. [AJ] 
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Maar Allah gaf elke gemeenschap een Shirʿah (wet) en een 

duidelijke Leiding. Maar wat betreft de fundamenten van de 

religie; alle Profeten kwamen met één en dezelfde fundament. En 

wie afwijkt van de Religie van de Profeten en dat de Religie van 

de Profeten voor hem niet genoeg is; dan is slechts Kufr 

(ongeloof) voor hem genoeg. 
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DE TIENDE TENIETDOENER 
 

ARABISCHE TEKST 

بهِِ،   يَعْمَـلُ  وَلََ  يَتَعَلَّمُـهُ  لََ  تَعَالََ  اللهِ  دِينِ  عَنْ  الِإعْرَاضُ   : العَاشَُِ

رَِ بَِٔا{وَالدَليِلُ قَوْلُهُ تَعَالََ:   ن ذُك  ظۡلمَُ مِمَّ
َ

عۡرَضَ وَمَنۡ أ
َ

هِۦِ ثُمَّ أ َٰتِ رَب  يَ

مُنتَقِمُونَ   ٱلمُۡجۡرمِِيَن  مِنَ  َّا  إنِ   ٓ هَذِهِ   .  }٢٢عَنۡهَا جَْيِعِ  فِِ  فَرْقَ  وَلََ 

هَا مِنْ أَعْظَمِ مَا    .النَّوَاقِضِ بَيَْْ الُاَزِلِ وَالجَادر وَالخاَئِفِ إلََِّ المُكْرَهِ  وَكُلُّ

يََْذَرَهَا   أَنْ  للِْمُسْلِمِ  فَيَنبَْغِي  وُقُوعًا،  يَكُونُ  مَا  وَأَكْثَرِ  خَطَرًا،  يَكُونُ 

  .نَعُوذُ باِللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبهِِ، وَأَليِمِ عِقَابهِِ   .وَيَََافَ مِنهَْا عَلََّ نَفْسِهِ 

مَ .  دٍ، وَعَلََّ آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ  وَصَلََّّ اللهُ عَلََّ خَيِْْ خَلْقِهِ مُُمََّ

VERTALING 

De Tiende: Het afwenden van de Religie van Allah, de Verhevene, 

het niet leren en er niet naar handelen. Het bewijs is de Uitspraak 

van Hem, de Verhevene:  
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En wie is onrechtvaardiger dan hij die door het teken van zijn 

Heer wordt vermaand en zich er toch van afwendt? Wij zullen 

de criminelen beslist straffen. [Sūra as-Sajda (32): 22] 

 

Er is geen verschil, wat betreft al deze tenietdoeners, tussen de 

grappenmaker, de serieuze en de vrezende, behalve degene die 

gedwongen is. En al deze (tenietdoeners) behoren tot de meest 

gevaarlijkste en de meest voorkomende. Het is dus verplicht voor 

de moslim om ervoor op te passen en ervoor te vrezen ten opzichte 

van zichzelf. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen hetgeen wat 

Zijn Woede, en de Pijn van Zijn Bestraffing veroorzaakt. Moge 

Allah de Ṣalāt en de Salām schenken aan de beste van Zijn 

schepping Muḥammad, zijn Familie en zijn Metgezellen. [11] 

 

UITLEG 

[11] De tiende (tenietdoener): het afwenden van de religie van 

Allah c, hij leert het niet noch handelt hij ernaar. Het volledig 

afwenden van de Religie (met zijn hart en ledematen) alsook. Ze 

richten geen religieuze scholen op noch (scholen) voor het (leren) 

van de Arabische taal. En het (hedendaagse) onderwijs is zoals zij 

zeggen; allemaal wetenschapseducatie of (het leren) van een 

vreemde taal. En alle inspanningen en uitgaven zijn voor het 

bestuderen van wetenschappen en een vreemde taal.  

De Religie wordt niet eens bestudeerd laat staan dat ernaar 

gehandeld wordt. Hoe moet ernaar gehandeld worden als het niet 

gekend is? Dus het eerste wat verplicht is: dat wij moslims zijn, 

dat wij datgene leren waar de Profeet  mee gekomen is. En 
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degene die zijn hoofd niet opheft om datgene te leren waar de 

Profeet m mee kwam, hij leert niets, noch onderwijst hij (het) en 

noch nodigt hij ernaar uit. Zijn studie en onderwijs en gewoontes 

draaien slechts om (het leren van) vreemde talen en dat wat ze 

‘wetenschappen’ noemen. Deze (personen) hebben zich afgewend 

van de Islam in totaliteit. Zij hebben genoegen genomen met de 

Islam die vermeld staat in de geboorteakte: ‘Religie: moslim’. Dit 

noemen ze: ‘Formele islam’. Wat betreft de echte Islam, dan dient 

hij datgene te leren waar de Profeet m mee gekomen is, vooral de 

kennis die verplicht is voor ieder persoon (Farḍ ʿAyn).  

Kennis is in 2 soorten: Farḍ ʿ Ayn (individuele plicht) en Farḍ 

Kifāyah (collectieve plicht).  

Datgene wat jouw aanbidding correct en geldig maakt en dat 

waarmee je jouw Heer en Religie en Profeet  leert kennen. En 

datgene wat de aanbidding van jouw Heer correct en geldig maakt 

alsook de kennis over jouw Profeet g. Dit is (kennis) die verplicht 

is voor elk moslim en moslima. Het is voor geen enkel persoon 

mogelijk om dit te laten. Het afwenden van deze kennis die Farḍ 

ʿAyn is wordt beschouwd als afvalligheid! Omdat hij zich duidelijk 

afgewend heeft en (de kennis) heeft gelaten. Hoe zal hij moeten 

handelen naar iets wat hij heeft gelaten en zich ervan heeft 

afgewend?  

Wat betreft het verdiepen in de islamitische wetenschappen 

en voornamelijk in ʿAqīdah (geloofsleer) om de twijfels en 

misvattingen te kennen waaraan de studenten van kennis worden 

blootgesteld. Zodat hij de twijfels wegneemt in verdediging van 

Islam door middel van de Sharīʿah en (correcte) ʿAqīdah. Deze 
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categorie van kennis is Farḍ Kifāyah. Als er zich onder de moslims 

enkele van de geleerden bevinden die zich verdiept hebben en de 

(kennis) beheersen en weten hoe zij deze twijfels kunnen 

weerleggen, dan treft de rest van de mensen geen blaam, want 

anders zou iedereen zondig zijn. Dit is de betekenis van Farḍ 

Kifāyah.  

 

“Het afwenden van de religie van Allah (Verheven is Hij), hij leert 

het niet noch handelt hij ernaar. En het bewijs is de uitspraak van 

de Allerhoogste:” 

 

بَِٔا{ رَِ  ذُك  ن  مِمَّ ظۡلمَُ 
َ

أ مِنَ  وَمَنۡ  َّا  إنِ   ٓ عَنۡهَا عۡرَضَ 
َ

أ ثُمَّ  هِۦِ  رَب  َٰتِ  يَ

 }٢٢ٱلمُۡجۡرمِِيَن مُنتَقِمُونَ 

 

En wie is er onrechtvaardiger dan degene die met de Verzen van 

zijn Heer wordt vermaand en zich er vervolgens van afwendt? 

Voorwaar, Wij zullen de zondaren vergelden. [Sūrah al-Sajdah 

(32): 22] 

 

Velen die de mensen uitnodigen naar de Religie zeggen: wij zijn 

moslims, wij zijn geen Kuffār, maar wij zien dat het nodig is om 

rationele bewijsvoering te gebruiken zodat we kunnen combineren 

tussen wat rationeel is en tekstueel. En dit is bij datgene wat 

betrekking heeft op ʿAqīdah. En zij zeggen: wij zijn niet ongelovig 
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in de Qurʾān, (maar) wij zien dat bewijzen in de Qurʾān Ẓanīyyah 

(speculatief) zijn en niet Qaṭʿīyyah (absoluut). 

 

EINDE 
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